
VOORBESCHOUWING CLUBREIS GR 571 VALLEE DES LEGENDES 

REMOUCHAMPS - COO  

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2025 

Traditiegetrouw gaat de clubreis van september weer naar de Belgische Ardennen. 

In dezelfde omgeving als de clubreis van juni maar over een andere route gaat het dit keer 

door de Amblève vallei van het toeristenplaatsje Remouchamps naar de bekende 

watervallen van Coo. Niet voor niets heet dit pad ook Vallee des Legendes, in de Amblève 

vallei zijn er talloze legendes over geesten, kabouters en heksen. Zeker bij wat mistiger weer 

komen deze legendes tot leven tijdens het wandelen.

 

Vandaag is er keuze uit afstanden van 29.8, 

26.6, 24.7, 20 en 14 km. 

Na een hopelijk snelle busreis vanaf de 

opstapplaatsen in St. Oedenrode, 

Eindhoven, Leende en Nederweert komen 

we omstreeks 09.30 uur aan in 

Remouchamps. 

De deelnemers aan de langste afstand beginnen direct hier met de wandeling terwijl de 

andere deelnemers de mogelijkheid hebben om wat te drinken en het toilet te bezoeken. 

Het eerste gedeelte van de wandeling is hetzelfde als een gedeelte van de wandeling in 

juni.We gaan steeds klimmend via goede paden  via over een hoge bergkam heen om weer af 

te dalen naar de Amblève vallei bij Ninglinspo. 

Hier is het startpunt van de 26.6 km. 

Waar de route in juni de Ninglinspo 

omhoog volgde gaan we nu juist langs de 

rivier, een smal maar goed begaanbaar 

pad voert direct langs de Amblève langs de 

Fond de Quarreux, één van de mooiste 

plekken langs de Amblève met tientallen 

grote rotsen in de stroomversnellingen van 

de Amblève. 

Waar de route in juni de Ninglinspo omhoog volgde gaan we nu juist langs de rivier, een smal 

maar goed begaanbaar pad voert direct langs de Amblève langs de Fond de Quarreux, één 

van de mooiste plekken langs de rivier met tientallen grote rotsen in de stroomversnellingen. 

 

Waar we van de rivier afgaan is er een startpunt voor de 24.7 km. Weliswaar korter maar je 

mist wel een heel mooi traject wat goed begaanbaar is. We gaan nu langere tijd omhoog 

langs het riviertje de Chefna, het zusje van de bekendere Ninglinspo. Misschien onbekend 

maar ook heel erg mooi en een stuk gemakkelijker dan de route langs de Ninglinspo. Het 

gaat wel langere tijd omhoog maar nergens heel steil en de paden zijn goed begaanbaar. 



Op het plateau aangekomen komen we bij het gehucht Ville au Bois, een heel toepasselijke 

naam daar je de het laatste uur ook alleen maar bos gezien hebt.  

Hier start de wandeling van 20 km. 

Er volgt nu een gemakkelijk traject zonder al teveel hoogteverschillen over goed begaanbare 

wegen en paden tot aan het dorpje Stoumont. Hier is de enige rustplaats van vandaag, een 

klein café en een nog kleinere bakker met zitgelegenheid. 

In Stoumont start ook de kortste afstand, 14 km. 

Door de velden en bossen loopt het pad langzaam afdalen hoog bovenlangs de Amblève. We 

passeren het kasteel van Stoumont en via een asfaltweg dalen we af tot aan de brug over 

deze rivier. Na de brug gepasseerd te hebben komt de meest serieuze uitdaging van vandaag. 

Meer dan 4 km lang gaat de route steeds maar omhoog. Nooit echt steil maar wel lang 

omhoog via meestal brede wegen en paden. Eenmaal boven komen we bij de bovenste 

stuwmeren van Coo die voor de electriciteits voorziening gebruikt worden. In perioden van 

energieoverschot wordt water van het onderste naar het bovenste stuwmeer gepompt om in 

tijden van energieschaarste weer energie op te wekken dor het water van het bovenste naar 

het onderste stuwmeer te laten stromen.

Bovenop de berg vinden we de soeppost 

op ruim 4 km voor het einde. Hier staat 

ook de bus voor wie het genoeg vindt of 

voor wie te laat hier aankomt. 

Alleen al het fenomenale uitzicht over de 

Ardennen en de Amblève vallei is een 

reden om wat langer te blijven zitten en te 

genieten van één van de mooiste 

uitzichten van de Ardennen. 
 

De laatste 4 km gaat alleen maar naar beneden, soms steil en dan weer minder steil over 

brede paden tot aan de waterval van Coo - die overigens niet natuurlijk zijn maar het product 

van noeste arbeid van Benedictijner monniken in de 17e eeuw die een meander van de 

Amblève afsneden om vruchtbare landbouwgrond te creëren 

Bij de waterval (die je natuurlijk zeker ook even bezoekt) is het eindpunt van de dag vanwaar 

we omstreeks 17.15 uur weer terug naar Nederland vertrekken. 

Samengevat is dit een prachtige wandeling over meest goed begaanbare paden en wegen 

door bossen, velden en langs één van de mooiste rivieren van de Ardennen met toch een 

behoorlijk hoogteverschil. Minder zwaar dan de tochten in april naar de Eifel en in juni naar 

Spa maar zeker niet te onderschatten. Je zal er echter geen spijt van hebben om eraan 

begonnen te zijn….! 

Inschrijven voor de prachtige wandeling doe je op de website van OLAT via de Actuele 

Inschrijvingen. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers en vol=vol 
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